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Voedselpakket voor
Ockraiense vrouw

Het wordt er niet gemakkelijker op voor de Moldaviérs nu de
aandacht van de wereld grotendeels opgeslokt wordt door andere
brandhaarden en oorlogsgebieden. Dit zorgt ervoor dat het land
weinig steun krijgt en veel zelf moet organiseren met de weinige
middelen die beschikbaar zijn. Daar komt nog bij dat ze best al
een koude winter hebben gehad (denk aan -10 graden) met veel
sneeuw. U kunt zich voorstellen dat het niet gemakkelijk
(over)leven is in deze omstandigheden. Daarom willen we ook nu
weer actievoeren voor voedselpakketten en brandhout voor de

allerarmsten.

Zoals Prediker ons mooi schetst; voor alles is een tijd. Waar het einde van
een jaar vaak gevuld is met praktische zaken afronden, kerstdiners en
(schoon)familie, geeft het begin van een nieuw jaar ons juist de tijd om
even stil te staan bij wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd en
voorbijgekomen is. En bovenal; waar we dankbaar voor zijn. Wat zijn wij
dankbaar voor alles wat Stichting Holland Moldova met jullie steun heeft
kunnen doen!

Jullie (financiéle) hulp heeft voor velen in Moldavie hét verschil gemaakt.

2023 was, net als 2022, een zwaar jaar voor de Moldaviérs. Waar het land
zelf relatief stabiel is, ondersteunt het nog steeds heel veel vliuchtelingen
uit buurland Oekraine, die veelal wegens geldgebrek niet verder kunnen
reizen naar een nieuwe, veilige basis. Wat Moldavié zelf niet heeft aan
geld en middelen, compenseren ze ruimschoots met gastvrijheid naar
deze mensen. Daarom blijven we gezinnen ondersteunen die Oekraiense
vluchtelingen in huis hebben genomen.

Brandhout en aardappels, nu een
bittere noodzaak




Daarnaast zijn er zeker ook mooie dingen gebeurd.
Zo hebben we schoolmeubels gekregen van een
school in Apeldoorn, die we samen met Gain
hebben vervoerd naar scholen in Moldavié. Maar
ook in Tabita hebben ze niet stilgezeten. Er is daar
door een Zwitserse hulporganisatie een
kledingmagazijn opgezet, waar de armsten uit het
noordelijke deel van Moldavie heen kunnen komen
om kleding en schoenen uit te zoeken. Deze
kleding wordt steeds aangevoerd vanuit
Zwitserland.

Moldavische kinderen op hun “nieuwe” meubilair uit
Apeldoorn

Wist u trouwens dat Tabita op 21 september 2024 al 25 jaar bestaat en nog steeds doorgroeit?
We zijn (al) uitgenodigd om dit met hen te komen vieren! (houd de website in de gaten en zet
september maar alvast in de agenda wanneer u mee zou willen)

Kortom; er is dankzij U weer veel werk verzet het afgelopen jaar en we spreken de wens uit om dit
ook in 2024 voort te zetten. Dank u wel voor uw steun!

Veel zegen en (naasten)liefde gewenst in 2024!
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