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Stichting Holland-Moldova  
          Nieuwsbrief november 2022 
 

Van het bestuur 
Beste mensen, 
Het is (soms) weer zomer geworden, velen zijn druk met het plannen of het houden van vakantie. 

Hoe anders is dat in Moldavië. Voor hen is het juist de tijd van (heel) hard en veel werken. Voor hen die een 
eigen tuin hebben, zij zijn druk met het verbouwen van de wintervoorraad, voor hen die dat niet kunnen, zij 
zijn druk om te kijken of ze zich als seizoenarbeider kunnen verhuren om zo nog iets te verdienen. Ook zijn 
velen druk om zo mogelijk een wintervoorraad aan te leggen van hout of andere “brandstof”.  

Voor ons even een moment om terug te kijken en u te informeren wat er zoal allemaal gedaan is de 
afgelopen tijd om te kijken waar we nog mee bezig zijn. 

We konden met uw hulp weer helpen bij kleine en grotere zorgen. 

Ik citeer als eerste even een stukje uit een mail van Roman(onze contactpersoon in Moldavie): 

Olga en Gheorghe wonen met hun vier kinderen in het dorp Butești, in het noorden van 
Republiek Moldavië. Het gezin woont in een oud huis met lekkende dak en kapotte ramen. 
Zij leven arm. Gheorghe werkt op velden of in boerderijen tegen een dagloon van 15-20€ 
per dag. Op een dag is er met hem een ongeluk gebeurd: hij is op zijn schouder gevallen en 
deze is gebroken. Omdat hij niet verzekerd was kon hij niet naar ziekenhuis en bleef thuis. 

Hij kon niet meer werken om zijn gezin te voeden. Bovendien werd de wond erger: het begon te zweren. 
Stichting Holland-Moldova heeft dit gezin geholpen met voedselpakketten en brandhout voor de winter. En 
heeft deel van de operatie van Gheorghe betaald. De operatie is succesvol afgelopen en 
Gheorghe is weer gezond en thuis met zijn vrouw en kinderen. Hij werkt weer en kan 
voor zijn gezin zorgen. Gods zegen en hartelijk dank voor de hulp verlening aan dit 
gezin. Door deze hulp hebben ze weer hoop in het leven terug gewonnen! 

Betesda  
Dan hebben we het project Betesda wat door het gezin van Augustina wordt uitgevoerd.  
Dat wil zeggen hulp aan mensen die nergens anders hulp kunnen krijgen. (daarom de naam Bethesda) 
In Moldavië is er een speciale dag waarop de invaliden (zo noemen ze dat daar) centraal staan. 
Augustina heeft op die dag vele gezinnen bezocht en voedselpakketten gebracht die ze heeft 

gemaakt. Het zijn meestal gezinnen die kinderen hebben met een beperking maar 
ook ouderen, blinden, meervoudig gehandicapten kortom mensen die het sowieso 
al heel moeilijk hebben in Moldavië. 

Wij ondersteunen dit project met uw giften. 

Tabita  
In Tabita heeft men door actie’s vanuit Nederland een koe kunnen 
kopen (naast de varkens die ze al hadden) Samen met alles wat ze 
verbouwen worden ze hierdoor steeds meer “zelfvoorzienend “. 
Tima de directeur van Tabita heeft in het voorjaar een hartinfarct 
gehad en moet het kalm aan doen. Iets wat hij heel moeilijk vind want naast directeur 
van Tabita is hij ook nog directeur van de zomerkampen. 
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Zomerkampen  
Daar waar wij het in de zomer  vaak iets kalmer aan willen doen is het daar 
extra druk want meer dan 2 maanden gaat het continu door. Meer dan 3000 
kinderen en volwassenen kunnen daar een week terecht waarin ze kunnen 
bijkomen en kunnen genieten van een fantastisch programma. Nu er nog 
steeds veel Oekraïense vluchtelingen in het land zijn kunnen die ook meedoen 
aan deze kampen. Al vele jaren laat Ina zich sponsoren tijdens het  lopen van de Nijmeegse vierdaagse zo 
ook dit jaar en steeds weer brengt dit zoveel geld op dat een week lang doofstomme kinderen en ook 
ouderen gratis kunnen deelnemen aan een speciaal programma voor hen. 

Er is nog veel meer werk verzet maar daarover in de volgende nieuwsbrief. 

Omdat er nog steeds veel vluchtelingen zijn uit de Oekraïne wordt er ook nog steeds voedsel uitgedeeld. 
Omdat veel van deze vluchtelingen niet de mogelijkheid(geen geld vaak)  hebben om verder te reizen blijven 
ze noodgedwongen in Moldavië. 

Helaas blijft hulp aan het armste land van Europe nog steeds noodzakelijk en we hopen dat u ons blijft 
steunen zodat we toch voor de allerarmsten het leven iets kunnen verlichten. 

We wensen u een mooie zomer toe. 

Vr.gr Jan te Sligte. 

 

PS: 
 Misschien had u zelf graag een keer (weer) naar Moldavië gewild. Onderstaande bericht is dan wellicht 
interessant: 

Goedemorgen iedereen, waar je ook bent: thuis, aan het werk of op vakantie. Ik ga weer een reisje naar Moldavië 
organiseren, via GAiN ditmaal. Van 14-21 oktober (mogelijk een of twee dagen eerder of later ivm beschikbare 
vluchten): 8 dagen waarvan 2 dagen reizen, 1 relax/zondag en 5 dagen werken: voedsel uitdeling, huisje 
opknappen, bejaardentehuis Tabita, kampgebouw voor gehandicapte bezoekers toegankelijk maken en wat er 
verder nog te doen valt. Kosten: €900, en daarboven hopen we 3000 euro te werven voor voedsel pakketten en 
3500 euro om het huisje op te knappen. Maximaal 16 deelnemers, minimaal 12. 

Gr Henk van Vliet 

Bent u  geïnteresseerd neem dan (liefst per mail) contact met mij op voor 1 september. 

Mailadres is: h.vanvliet@gainhelpt.nu 

 

 

 

 

 

 

 


