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Beste sponsoren en ondersteuners,  

 

25 JAAR TABITA 
Op zaterdag 21 september 2024 mochten 
we, samen met veel andere genodigden, 
vieren dat 25 jaar geleden Tabita werd 
geopend. En het was een feest! Veel 
toespraken waarin voor al de 
dankbaarheid doorklonk voor de hulp bij 
de bouw en voor hulp de vele jaren erna.  
Regelmatig worden er delen van het 
gebouw gerenoveerd en het ziet er nu 
allemaal prachtig uit. Inmiddels wonen er 
60 mensen, waaronder nu ook oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. De liefde van het personeel voor 

de mensen straalt er vanaf. Je voelt de enorme betrokkenheid van 
een ieder.  
De “boerderij” en de gronden die ook bij Tabita horen brengen zoveel 
op dat ze op het gebied van eten en drinken zo goed als 
zelfvoorzienend zijn. Fantastisch om te zien hoe netjes en opgeruimd 
alles is. Ze houden koeien, kippen, varkens en konijnen. En er is 
ongeveer 12 hectare land wat door een bevriende boer wordt 
bewerkt. De oogst komt ten goede aan Tabita. 
In één van de gebouwen van Tabita is er nu een “social-shop” 
geopend waar mensen uit het hele noordelijke deel van het land, in 
overleg met de sociale diensten, gratis kleding kunnen uitzoeken. 
Voor de jonge moeders worden er moeder-baby pakketten gemaakt 
die ze dan mee krijgen. De kleding wordt geleverd door de, ons 
bekende, Zwitserse organisatie COM (Christliche Ost-Mission). 

 
 
 

 
Met een aantal mensen uit Nederland hebben we de viering van 25 jaar Tabita bijgewoond. En om 
de reis een extra dimensie te geven, hebben we ook een aantal andere projecten bezocht. 
 



Op de vrijdag hebben we dominee Sascha Aftinescu (zoon van Slavic, de eerste directeur van 
Tabita) met zijn gezin bezocht die al minsten 20 jaar werkzaam zijn in Rusnitsa, een klein plaatsje 
aan de Oekraïense grens. Daar heeft hij met geld van vrienden uit Amerika een kerk gebouwd en 
is bezig om een tehuis te bouwen dat te vergelijken is met Tabita, alleen iets kleiner. En een Duitse 
organisatie heeft daar (maar ook op vele ander plaatsen in Moldavië) een groot familiehuis 
gebouwd waarin een gezin mag wonen, met als opdracht een aantal kinderen te adopteren. Hier 
woont momenteel nu een gezin met 2 eigen kinderen en 7 geadopteerde kinderen. Prachtig om te 
zien dat hier 7 kinderen weer een goede plek hebben gekregen. 
 

Onder de kerk is een complete bakkerij ingericht waar 
Sascha met zijn gezin brood bakt dat bestemd is voor de 
mensen in een 3-tal dorpen in de omgeving.  
Waarom brood bakken??? Daarvoor is wat 
achtergrondinformatie nodig.  
In de loop der jaren zijn deze kleine dorpen in de periferie 
“spookdorpen” geworden. Er was geen werk, dus geen 
toekomst en vrijwel alle jonge mensen zijn weggetrokken. 
Dus er bleven alleen maar oudere, zieke en gehandicapte 
mensen over. De laatste winkel in het dorp kon ook niet 
meer bestaan en is gesloten.  
Dan breekt er in de Oekraïne een grote stuwdam door 
waardoor alle mensen die stroomafwaarts van die dam 
wonen alles kwijt zijn. Omdat Peter Chiumac (ons 
contactpersoon vanaf het begin) daar oorspronkelijk 
vandaan komt, kende hij veel van deze mensen. Hij heeft 
toen meer dan 1000 mensen uit Oekraïne gehaald en naar 
deze dorpen gebracht, waar ze konden gaan wonen in de 

huizen die toch leeg stonden (de Oekraïense regering kon niets voor deze mensen doen). Met de 
grond die bij de huizen ligt kunnen ze wel hun eigen groenten enz. verbouwen, maar brood 
hebben ze niet.  
Met hulp van lokale sponsoren die meel 
en olie beschikbaar stellen en betalen voor 
elektra, wordt er nu brood gebakken voor 
die dorpen. Elke dag van de week voor 
een ander dorp, ze krijgen dus eens per 
week brood. De dankbaarheid van deze 
mensen voor het brood is indrukwekkend.  
Hier kwam de vraag naar voren of we 
misschien een sponsor konden vinden om 
iemand te betalen die aangesteld wordt 
als bakker, zodat Sascha en zijn gezin 
weer verder kunnen bouwen voor de 
gemeenschap daar. 
 
Op de zondag van ons bezoek hebben we een paar families bezocht die ondersteund worden door 
project “Bethesda”. Dit kleinschalige project biedt hulp die bestaat uit heel praktische zaken, 
bijvoorbeeld schoolspullen of schoenen voor de kinderen of een wasmachine voor een groot gezin. 
Ook biedt het project Bethesda hulp bij het repareren van een dak, of wat er maar nodig is om een 
arm gezin een beetje vooruit te helpen. Er wordt geen geld gegeven, maar samen worden de 
artikelen gekocht. 
 
Tijdens onze verblijf daar kwamen we in contact met een aantal mensen uit Oekraïne. Zij waren 
daar ook voor de viering van 25 Tabita. Ze kwamen wat te laat omdat ze bij de grens waren 
tegengehouden: hun bus geen geldige APK meer….(dat hele keuringssysteem werkt niet meer 
tijdens de oorlog, dus logisch dat de apk was verlopen). De jongeman Vasil (die een speciaal pasje 
heeft, zodat hij niet wordt opgepakt en naar het front wordt gestuurd) vertelde ons dat hij de 



verantwoordelijkheid had voor een groot tehuis waar moeders met 
kinderen die alles hebben verloren door de bombardementen 
worden opgevangen. Zijn grootste probleem is om aan voedsel te 
komen. Door de oorlog zijn de prijzen erg hoog geworden en is er 
schaarste. We konden hem ter plaatse 500 euro geven (geld 
overmaken is niet mogelijk). Inmiddels heeft hij ons al bericht 
gedaan waar het geld aan is besteed en hoe dankbaar ze daarvoor 
zijn. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet willen we kijken of we 
daar misschien nog een keer weer wat ondersteuning kunnen 
bieden.  
 
Omdat de winter er aankomt en dit voor de allerarmsten weer een 
moeilijke tijd wordt willen we graag mee doen met de “brandstof-
actie” en ook met de “aardappel-actie” die al door ons 
contactpersoon Roman is opgestart, met behulp van een andere 
organisatie. 

 
In december 2024 bestaat ook Stichting Holland-Moldova 25 jaar. In deze 
kwarteeuw hebben we heel veel mogen doen voor onze broeders en 
zusters in Moldavië, allemaal met behulp van gemeenteleden, andere 
organisaties en grote sponsoren. We zijn in contact gekomen met vrijwel 
alle Nederlandse organisaties die in Moldavië werken en waar mogelijk 
werken we samen. Sinds we zelf geen transporten meer versturen, kunnen 
we op kleinere schaal onze projecten bedienen in samenwerking met 

Stichting GAiN. De omvang van onze activiteiten is afgenomen, de noodzaak om te helpen helaas 
niet. En daarom gaan we ook door met het bieden van materiële en financiële hulp. 
 
Dankbaarheid overheerst als we terugzien op de afgelopen 25 jaar. Dankbaarheid voor alle mooie 
contacten, de geloofsgesprekken, de hulp die we mochten ontvangen en doorgeven, de 
bemoedigingen die we hebben ervaren en Gods Zegen voor de projecten, zoals we op 21 
september in Tabita hebben mogen zien. Ook ons bestuur wordt ouder, maar we hebben nog wel 
de wil en motivatie om een tijdje door te gaan. Met uw hulp kunnen we nog mooie dingen doen en 
veel mensen helpen. Helpt u ons helpen? 
 
En natuurlijk willen we 25 jaar Stichting Holland-Moldova ook niet zo maar voorbij laten gaan. We 
denken aan het organiseren van een reünie, op een zaterdag in januari in de kerk in Apeldoorn, 
waar het ook allemaal begonnen is. U hoort snel meer van ons. 
 
Jan te Sligte, 
Voorzitter Stichting Holland-Moldova 

 


